
Toerusting & Onderwijs

2023-2024

In deze flyer tref je een overzicht van het aanbod 
toerusting & onderwijs voor het kerkelijk seizoen 2023-2024. 
Niet alle data en locaties staan al vast. Houd daartoe de 
nieuwsbrief in de gaten. Voor de Alpha- en de Bètacursus, 
en de Marriage- en de Pre-Marriage Course moet je je direct 
aanmelden bij het daar aangegeven emailadres. Voor alle 
overige cursussen kun je je aanmelden via deze link:  
http://bit.ly/camatoerusting 

Wat?
Wil je meer weten over Cama Parousia Woerden? Overweeg je om je bij de gemeente aan 
te sluiten? Kom dan naar de introductiecursus. Wat doen we? We maken kennis met elkaar 
en vertellen over geschiedenis, geloof en visie van deze gemeente. We gaan in op vragen als: 
hoe is alles georganiseerd, hoe raak je betrokken, wat betekent het om je aan te sluiten, 
hoe zit het met de landelijke geloofsgemeenschap waarbij we zijn aangesloten, enzovoorts. 

Wanneer? 
Najaar: Dinsdagavond 24 en 31 oktober 2023, 20.00-22.00 uur
Voorjaar: Dinsdagavond 12 en 19 maart 2024, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden

Onder leiding van: Teun van der Leer & Pauline Hoeflaken
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06-33588634

Introductiecursus

Wat?
Heb jij vragen over de doop? Wat zegt de Bijbel over de doop? Hoe zit het nou met het 
verschil tussen kinderdoop en geloofsdoop? Wel of niet door onderdompeling? Wat is het 
verschil tussen doop met water en doop met de Geest? Over deze en andere vragen gaat de 
doopcursus. We duiken diep de Bijbel in en nemen ruim de tijd voor gesprek. De cursus is 
zowel voor hen die zich alleen willen oriënteren als voor hen die zich willen laten dopen.

Wanneer? 
Zondagavond 26 mei, 2 en 9 juni 2024, 19.30-21.30 uur

Waar? 
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden

Onder leiding van: Teun van der Leer
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06-33588634

Doopcursus



Wat?
De Bijbel is het Woord van God, de bron waaruit we leven. Maar dat gaat niet vanzelf. 
Het gaat om 66 verschillende boeken, met elk hun eigen achtergrond en hun eigen genre 
(poëzie, verhalen, geboden, enz.). Hoe vind je daarin de weg? Hoe leer je de teksten beter te 
begrijpen en hoe kun je ze toepassen? En ook gewoon: hoe ontwikkel je een praktijk van re-
gelmatig Bijbel lezen die bij jou en jouw levenssituatie past? Dat gaan we in deze cursus met 
elkaar verkennen en oefenen! Je krijgt veel informatie en wordt meegenomen ‘op avontuur 
in de Bijbel’. We beginnen met een algemene startavond en behandelen daarna elke avond 
één Bijbelboek dat je in de tussenliggende maand leest.

Wanneer? 
Maandagavond 25 september, 30 oktober, 27 november 2023, 29 januari en 
26 februari 2024, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden
Onder leiding van: Teun van der Leer, Mienke Smeijers, Tabitha Werrie en Eelco Oskam

Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06-33588634

Cursus Op avontuur met de Bijbel
De Bijbel ontdekken en leren lezen

Wat?
Ook behoefte aan ècht tijd voor elkaar? Investeer dan in je huwelijk met een Marriage 
Course! Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een 
leuke en zinvolle manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. Je doet de cursus tegelijk 
met andere stellen, maar het bespreken van de thema’s doe je altijd met z’n tweeën. We 
starten deze 7 vrijdagavonden met het genieten van een heerlijk diner voor 2 en daarna wor-
den inspirerende onderwerpen samen besproken. Kijk ook op de website https://tijdvoorel-
kaar.nl/waarom-tijd-voor-elkaar/ om te ontdekken welke thema’s we behandelen.

Voor wie?
Voor alle stellen die willen investeren in hun relatie.

Wanneer? 
Op zeven achtereenvolgende vrijdagavonden: 
27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december 2023 van 19.00-21.30 uur

Waar? 
Het Baken, Beneluxlaan 3 in Woerden

Kosten?  
€100,- per stel. (Mocht dit bedrag een bezwaar zijn om te kunnen deelnemen, neem dan 
contact met ons op)

Onder leiding van: Eric en Désirée van Gent & Folkert en Andrea Wesselius
Informatie en aanmelding: marriagecourse@camawoerden.nl

Marriage Course                                                                   

Wat?
Voor ouders en opvoeders is het soms zoeken in de opvoeding van onze kinderen naar 
volwassenheid. Dit moeten we niet alleen doen, we kunnen veel voor elkaar betekenen. 
Als CAMA Parousia en als ouders met elkaar. Aansluitend bij het boek Maak ze sterk heeft 
de stichting Raise Up een cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld met praktische hand-
vatten vanuit een Bijbels fundament. Te verwachten thema’s: jij als opvoeder, zelfvertrouwen, 
communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale) media en weerbaarheid. 
Dit seizoen wordt de cursus 2x gegeven, in het najaar voor de ouders van tieners (12-17jr) 
en in het voorjaar van 2023 voor ouders van kinderen (0-11jr).

Wanneer? 
In het najaar voor ouders van tieners: 
dinsdagavonden 7, 14, 21 en 28 november 2023, 20.00-22.00 uur
In het voorjaar voor ouders van kinderen: 
dinsdagavonden 27 februari, 5, 19 en 26 maart 2024, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden
Onder leiding van: Martijn van de Klis & Tienke Bouwmeester
Informatie: mvanderklis@planet.nl 

Opvoedcursussen ‘Maak ze sterk’

De cursus is echt een 
aanrader voor iedereen, 

het is een soort 
pre ouderschapscursus 

(Melissa Blok, deelnemer 
in 2022-23) De opvoedcursus vond ik erg 

leuk om te doen! Het is heel 
inspirerend om met andere 

ouders te praten over (geloofs)
opvoeding en het boek 

‘Maak ze sterk’ vind ik echt een 
aanrader! (Arie van Ekeren, 

deelnemer in 2021-22)



Wat?
Heb je al een tijd een relatie en denk je serieus na over de toekomst? Heb je misschien al 
een datum geprikt voor je huwelijksdag? Wil je je goed voorbereiden op je huwelijk? Dan 
is de premarriage course wat voor jou! Tijdens deze cursusavonden krijg je meer inzicht in 
jezelf, in je partner en in je relatie. Ook groei je op een creatieve en leuke manier dichter naar 
elkaar toe. 

Wanneer? 
Vijf zondagavonden in januari/februari 2024

Waar? 
Stadhoudershof 56, Harmelen

Kosten?  
€ 25,00 per stel

Onder leiding van: Benjamin en Lianne Gerritsen
Informatie en aanmelding: liannesplinter@hotmail.com

Premarriage Course

Wat?
Heb je de Alpha cursus gedaan en wil je je geloof verdiepen?  Of loop je al wat langer mee, 
maar loop je tegen blokkades aan of wil je je persoonlijke relatie met God verdiepen? Schrijf 
je dan in voor de Bèta Cursus ‘Droom en Leef’. Het programma is een mooie balans tussen 
onderwijs, getuigenis, drama, conversatie en creativiteit. Een diepgaande studie van het 
Bijbelse verhaal van Jozef en zijn familie, toegepast op ons eigen leven. www.droomenleef.nl 

Wanneer? 
Dinsdagavond 10, 24, 31oktober en 7, 14, 21 november van 19.15-21.00 uur.
En zaterdag 4 en 25 november van 9.00-17.00 uur.

Waar? 
De dinsdagavonden in de Schulenburch te Kamerik, de zaterdag in de Rehobothkerk te Woerden

Kosten?  
€ 25 euro p.p. (dit is inclusief een werkboek)

Onder leiding van: Jacoline van Rijn 
Informatie en aanmelding: jacolinevanrijn@icloud.com 

Bèta Cursus ‘Droom en leef’

Wat?
Alpha bestaat uit tien interactieve bijeenkomsten waarin deelnemers het gesprek aangaan 
over het leven, geloof en God. Al je vragen hierover mogen gesteld worden. En zo zoeken we 
samen naar antwoorden die jou verder helpen en naar verhalen die je inspireren met men-
sen die je steunen en aanmoedigen. En we moedigen je ook aan om samen met God deze 
zoektocht te doorlopen. Of je helemaal nieuw bent met het christelijk geloof of al jaren mee 
doet maakt niet uit. Aan de hand van video materiaal bekijken we wat de bijbel ons leert en 
wat we van anderen kunnen leren. Vervolgens wisselen we in kleine gespreksgroepen onze 
indrukken en vragen uit.

Wanneer? 
10 avonden en 1 weekend in het najaar van 2023 
Starten om 19:00 met een maaltijd en uiterlijk 21:45 uur stoppen we

Waar? 
Nog te bepalen

Kosten? 
Gratis

Onder leiding van: We organiseren dit tezamen met een aantal andere Woerdense kerken.
Voor de CAMA Parousia zijn wij de contactpersonen: Folkert Wesselius en Reinier Oppelaar.

Informatie en aanmelding: alpha@camawoerden.nl 

Alpha Cursus



Wat?
Tijdens de veertigdagentijd lezen we samen het boek: The 40-day Sugar Fast. De auteur 
daagt je met 40 overdenkingen uit om je suikers te laten staan. Dé vraag is steeds: laat je je 
hart vervullen door Jezus of zoek je op momenten van stress, verdriet of verveling (hoe her-
kenbaar!) troost in koek, chips, chocolade of andere dingen? Ga met ons deze inspirerende 
uitdaging aan!

Wanneer? 
Start (as)woensdag 14 februari 2024. Daar op volgend elke week een avond tot Pasen.

Waar? 
Nader te bepalen

Onder leiding van: Elizabeth Plomp en Simone Doornenbal
Informatie: Elizabeth Plomp, elizabethplomp@yahoo.com, WhatsApp: 0616855557

40 dagen met Jezus (en zonder suiker) 
[women only] 

Wat?
Samen ontdekken waar je gaven liggen en hoe je die kunt inzetten in de gemeente en 
daarbuiten. In het Nieuwe Testament lezen we hoe de Geest gaven geeft zoals hij wil aan 
allen tot opbouw van allen. Zo wordt de gemeente gebouwd door de doorgaande beweging 
van ontvangen en geven. In deze cursus leren we wat het NT over de gaven zegt, hoe we ze 
ontvangen (hebben) en hoe we ze in kunnen zetten tot opbouw van de gemeente.

Wanneer? 
Dinsdagavond 23 april, 7 en 14 mei 2024, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden

Onder leiding van: Arjan de Goffau & Teun van der Leer
Informatie: arjan@ardego.nl / 06-24993339

Gavencursus

Wat?
Cama Parousia Woerden kent een heel aantal kringen in diverse wijken en omliggende 
plaatsen. Iedereen die dat wil kan deel uitmaken van een kring of een nieuwe kring starten 
samen met anderen. De kringen vallen onder het taakveld Verbinding en zijn in de eerste 
plaats daarvoor bedoeld: elkaar leren kennen, het (geloofs)leven delen, voor elkaar bidden, 
samen het geloofsgesprek voeren.

Wil je er meer over weten? Wil je zelf op een kring? Wil je een kring starten? 
Mail naar kringcoördinator Bas van Dijke: kringen@camawoerden.nl  

Kringenwerk

Wie en wat?
Voor mannen die verlangen naar meer van de Heer. Die Jezus willen navolgen, willen 
groeien in geloof en verantwoordelijkheid nemen om hun rol als man op te pakken. Op weg 
naar Goede Vrijdag en Pasen gaan we als mannen op weg om ons te spiegelen aan de Man 
die onze Heer en Koning is. Wat betekent het om een volgeling van Jezus te zijn in de drukte 
en de stress van het leven? Hoe besteed je je tijd? Waar geef je je geld aan uit? Hoe blijf je 
rein? We doen Bijbelstudie, voeren open gesprekken, dagen elkaar uit en bidden met en 
voor elkaar. Dat doen we al wandelend, rond een kampvuur of in een bos en we plannen een 
of meerdere activiteiten. Als je uitgedaagd en geïnspireerd wilt worden, doe dan mee!

Wanneer? 
Start: Op (as)woensdagavond 14 februari 2024. Daarop volgend elke week een avond tot 
Pasen (31 maart) en in die periode tenminste één zaterdag.

Waar? 
Nog te bepalen

Onder leiding van: Hage Nap, Gerben van Dijke en Hans Smeijers
Informatie: dhr.h.nap@gmail.com / 06-53865342

More Men. 40 dagen met Jezus (en zonder…)


