
 

 

Marcus Challenge 

Verwerking zondag 18 april 2021 

Marcus 16 : 9-20 

‘Jezus regeert!’ 

 
Op 8 november begonnen we met de Marcus Challenge onder het motto ‘Een nieuwe reis 
door een oud verhaal’. Vandaag sloten we de preken over Marcus af en bereikten dus ‘de 
finishlijn’. Totaal 19 preken, 19 verwerkingen en 4 verdiepingsavonden. Misschien een goed 
moment om terug te bladeren in je gedachten of letterlijk in je Marcusschriftje en te kijken 
naar wat je hebt geleerd en ontdekt. Je kunt dit zowel individueel doen als in een groep. 
 
1. Wat uit het oude verhaal van Marcus is nieuw voor je binnengekomen? Welke nieuwe 
ontdekkingen heb je gedaan? 
 
2. Het overkoepelende thema was ‘Samen Jezus volgen’. Wat heb je geleerd als het gaat 
om Jezus volgen? En: kun je ook concrete dingen noemen die je naar aanleiding daarvan 
bent gaan doen of hebt veranderd? 
 
3. Het eerste slot eindigt met de belofte dat we Jezus zullen zien in Galilea, ons gewone 
dagelijkse bestaan. Denk erover na of praat samen over de vraag wat navolging betekent in 
het gewone dagelijkse leven van opstaan, eten, werken, schoolgaan, hobbies, vakantie e.d. 
 
4. Het tweede slot eindigt met Jezus op de troon die ons uitzendt en het getuigenis kracht bij 
zet ‘met de tekenen die ermee gepaard gingen’. Bedenk of deel met elkaar welke ‘tekenen’ jij 
hebt meegemaakt in je leven en bemoedig jezelf en elkaar daar mee.   
 
Top voor een later moment: 
 
Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, ga dan een keer ervoor zitten om Marcus in één 
zitting door te lezen en het verhaal in zijn geheel een keer door te lezen. Of beluisteren! Dit 
kan o.a. via de Bijbelapp van het Nederlands Bijbel Genootschap. 
 


